
 

 

 

Deze keer ontvangt u een extra lange vakantie editie van de nieuwsbrief. Om te lezen tijdens de vakantie: voor de 

tent, aan het zwembad, in de auto, het vliegtuig of achteraan op de tandem. Of gewoon lekker thuis op de bank……. 
 

Woordje van de voorzitter 
Beste lezers van deze nieuwsbrief. Normaal gesproken lezen jullie hier een stukje van Hans van Laerhoven 
die de afgelopen 10 jaar voorzitter was van de Buntstekers. Hans had al eerder aangegeven te willen stoppen 
maar vanwege andere voor hem hele belangrijke redenen is Hans recent gestopt als voorzitter. Dus moest 

het bestuur op zoek naar vervanging.  

 
Zo’n 25 jaar geleden ben ik 7 jaar voorzitter geweest van deze 
mooie club. Nadat ik door de secretaris benaderd was of ik 
interesse had, heb ik niet lang na hoeven denken en heb 
volmondig ja gezegd. Op de laatst gehouden Algemene 
Ledenvergadering heeft de band zich unaniem uitgesproken 

en ben ik vanaf nu de nieuwe voorzitter.  
 
Voor velen geen onbekende. Voor degene die mij nog niet 
kennen, die zullen mij de komende periode vanzelf leren 
kennen. Ik wil bij deze Hans nog enorm bedanken voor alle 
tijd en energie die hij in de Buntstekers heeft gestoken. Wij 
gaan Hans nog in het zonnetje zetten.  

 
Ik zie jullie graag bij alle activiteiten die we gaan doen. Hebben jullie jezelf 

overigens al aangemeld voor het jubileumconcert op 14-09-2024?? Nog niet....? 
DOEN!  
 
Stuur z.s.m. een mail naar jubileumconcert@buntstekers.nl, dan weet je zeker 
dat je een hele luxe stoel hebt in een schitterend theater. Meemaken!!! 

 
 
Met muzikale groeten, 
 
Peter Tuerlings 
De nieuwe en enige erevoorzitter van de Buntstekers 
 

 
 

 
 

Nieuws van het bestuur 
Na Carnaval zijn we weer begonnen met ons repertoire enigszins te vernieuwen 
en zijn we inmiddels ook bezig met de muzikale invulling van de Theatershow 

voor ons 45-jarig jubileum op 14-09-2024 in het Jan van Besouw in Goirle. 
 
Onze bezetting is per 1 mei wederom uitgebreid. Nadat hij voorafgaand aan zijn 
aanmelding al een aantal keer met ons meegespeeld had ter aanvulling van onze 
zwaar kopersectie, is Rutger van Pas aangesloten bij onze vereniging en hij 
bespeelt de bariton. Een welkome versterking voor onze vereniging. 
 

Wat de optredens betreft hebben we onlangs met een aantal leden succesvol 
deelgenomen aan het Torenblazersconcert op zondag 7 mei in de kerktoren van 
de Goirkese kerk. Op Vrijdag 26 mei hebben we onze muziek weer ten gehore 
gebracht tijdens het G-Voetbalweekend bij Amarant. Jammer genoeg hebben we 
ook een aantal optredens niet door kunnen laten gaan door vele absenten. Rutger van Pas 
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Voor de vakantie staan er ook nog een paar optredens op de kalender, namelijk op dinsdagavond 25 juli op 

de Tilburgse Kermis tijdens het Zomer Carnaval en op zondagavond 30 juli tijdens de afsluiting van de 
Tilburgse Kermis.  
 

Daarna zullen we allemaal een maandje vakantie gaan vieren, waarna we op vrijdag 1 september weer van 
start gaan met de wekelijkse repetities. 
 
Het Bestuur 

 
 

Rubriek: maak kennis met een Buntsteker 
 

Mijn naam is:  Peter Musters 
Leeftijd:   63 

Burgerlijke staat:  Gehuwd met Henny de Leuw 

Woonplaats:   Tilburg 

Buntsteker sinds:  28-10-1978, één van de eikenhouten* dus!   
Instrument:   Trompet 
 
Hallo, voor diegenen die mij onverhoopt nog niet kenden wil ik hier graag 

verandering in brengen. Mijn naam is Peter Musters, geboren en getogen in 
Tilburg. Ik ben al 40 jaar getrouwd met Henny en wij hebben samen twee 
dochters, Wendy en Karen. Zij hebben beiden hun eigen gezinnetje waarbij 
Wendy 1 dochtertje (Julia) en 2 zoontjes/tweeling (Vik en Mats) heeft, en 
Karen 2 zoontjes (Dani en Sem) heeft.  
 
Muziek is mij met de paplepel ingegeven, want mijn vader (Jos Musters) is de oprichter van De Buntstekers. 

Hij was een van de kartrekkers bij Harmonie De Vogelenzang uit Tilburg, waar destijds De Buntstekers uit 
ontstaan zijn. Voor dat ik op de basisschool breuken kreeg, hetgeen van belang is voor de maatverdeling in 
de muziek, kreeg ik al muziekles bij de harmonie. Het 1e jaar alleen theorie, en ritmische oefeningen op een 
plankje dat bekleed was met een stuk autoband. Na dat 1e jaar werd aan mij medegedeeld dat ik mee mocht 
‘naar de zolder’ om daar een instrument uit te zoeken. Ik koos voor een trompet, maar mij werd verteld,  

‘menneke daor bende gij nog vul te klèn vur’. Daarom ben ik destijds dan ook begonnen op een Cornet.  

 
Toen Harmonie De Vogelenzang ophield te bestaan in 1978, zijn wij in eerste instantie met een aantal 
resterende leden van de harmonie verdergegaan met muziek maken onder de naam Muziekvereniging 
Fortissimo. Waar zou deze naam toch vandaan komen?? Ik werd meteen een van de bestuursleden 
(Penningmeester). In de loop der jaren heb ik het penningmeesterschap overgedragen aan iemand anders 
en ben ik Secretaris geworden, hetgeen ik op de dag van vandaag nog steeds ben. Ook ben ik al 45 jaar 
naar volle tevredenheid de muzikale leider van deze fantastische club.  

 
Uiteraard heb ik ook nog een andere hobby naast de muziek, namelijk voetbal. Vanaf mijn 8e tot mijn 35e  
jaar heb ik actief gevoetbald bij resp. Velocitas ’31/Sc Olympus/OVC’26. Tijdens mijn actieve carrière als 
voetballer was ik al leider/trainer van mijn dochters die beiden voetbalden. Daarna ben ik leider geworden 
bij de senioren, eerst van een lager elftal, vervolgens grensrechter van het 2e elftal en daarna nog minimaal 
10 jaar als grensrechter van het 1e elftal.  
 

Tevens heb ik in al die jaren nog talloze andere vrijwilligerstaken gedaan, zoals kantine-administrateur, 
barmedewerker, jeugdtrainer, jeugdleider, secretaris geweest van het Hoofdbestuur, en ongetwijfeld ben ik 

er ook nog een paar vergeten. 
 
Ik hoop dat we een prachtig jubileumjaar tegemoet gaan met 
ongetwijfeld weer vele leuke optredens, dat we af zullen trappen in 

oktober met ons lustrumweekend (alleen voor onze leden), en op 
14 oktober 2024 openbaar af zullen sluiten met onze theatershow 
in het Jan van Besouw in Goirle. 
 
 

Ik geef de pen door aan Piet Drijvers. 
 
 
 

 



 

Nieuwe Rubriek: De Grôtste Zot 
Dat de Buntstekers één Grôtste Zot heeft, dat weet iedereen: onze voorzitter 
Peter Tuerlings. Maar wist je ook dat de Buntstekers nog meer zotten heeft. In 
deze rubriek gaan we op zoek naar de verborgen zotten die de Buntstekers zo 
uniek maken…….. 

 
De redactie van deze nieuwsbrief heeft mij gevraagd om een artikel te schrijven 
over de Grôtste Zot binnen de Buntstekers. Zonder mezelf een veer in mun .... 
te steken denk ik toch wel de competenties te hebben om voor deze titel in 
aanmerking te komen als het gaat om creatief denken en carnavaleske 
uitstraling.  
 

Maarrr... er zijn meer kandidaten bij de Buntstekers, deze volgen in de komende 
edities van de nieuwsbrief. Vanaf 1992 ben ik officieel bij het Buntstekerskoor 
aangesloten en samen bedachten we de mooiste creaties bij de carnavalsliedjes. 
Ik had daarvoor al connecties met Joost Vromans met wie ik jaarlijks mijn 
optochtcreatie voor D’n Opstoet in Tilburg besprak en hij als uiterst deskundig 

bouwer mij telkens weer verbaasd liet staan.    

 
Jarenlang heb ik de carnavalsliedjes van de Buntstekers geschreven voor het 
Blèrconcours en heb telkens alles uit het koor en voorzangers gehaald om het op een 
podium een waar feest te laten lijken. In elke creatie zaten meerdere details en 
gelukkig ziet iedereen weer een ander detail en was het fantastisch om te zien. Ik 
had daarbij voor mezelf ook altijd een sullige rol, omdat die mij nu eenmaal goed 
past (unne goeie sul). 

Ik weet nog dat we met het lied ‘We Zèèn Er As De Kiepe Bij’ alle prijzen wonnen in 
Tilburg en wij mee mochten doen aan het Knotskrakerfestival. Wij hadden 
schitterende pakken gemaakt van bont uit Duitsland. Het lied van Vught ging ook 
over kippen maar die hadden lakens geknipt. De organisatie heeft in hun videoclip 
vaker onze inzending laten zien. Het oog wil ook wat. 
Ook op allerlei feesten, jubilea en kapellenconcoursen dacht ik graag mee aan acts 
die we zouden kunnen doen. Voorbeelden zijn de Holzhackerbub’n bij Jan Embrechts, 

de Rode Ridder bij Piet van Gorp, 2 minuten stilte bij Fons Hopmans, de kanarie van 
Ome Arie en de Mankementenparade bij ons erelid Gust van Gorp. Stuk voor stuk 

juweeltjes om te zien en vooral veel plezier bij de kijkers in de zaal.  
 
Tot slot loop ik inmiddels al meer dan 35 jaar mee als eenling in de Kruikenstadse Opstoet. Het kan niet gek 
genoeg en zo kwam ik op het idee om op stoeltjes te gaan lopen met het motto: ‘Ik heb unne moeilijke 

stoelgang’. Met 6 kilogram ijzer aan elke voet is dan 8 km lopen best wel ver. Inmiddels ben ik 3 keer de 
Grôtste Zot van D’n Opstoet geworden wat een enorme eer is. Afgelopen jaar won ik de publieksprijs voor 
kleine groepen voor de 3e  keer achter mekaar. Een mooiere waardering van het publiek kun je niet krijgen. 
Die hou ik dus (haha)  
 
Bijgevoegd wat foto’s van allerlei creaties van mij. Als je nog een leuk idee hebt of mee wilt lopen bij de 
optocht, ik wil je graag helpen en adviseren om ook Grôtste Zot te worden. Ge zot mar Grôtste Zot zèèn! 

 
Peter Tuerlings 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wie presenteert zich in de volgende editie van De Grôtste Zot?????? 



 

*Eikenhouten 
[Mén Tilburgs Woordenboek: èèkehoutuh]  
 
Beste lezers van deze nieuwsbrief. Niet het bronsgroene waar heel Limburg trots op is, maar het Eikenhout 
van de Buntstekers, wat betekent dat en waar komt die benaming vandaan? 

 
Het zal genoegzaam bekend zijn dat de oorspronkelijke leden van de Buntstekers in 1978 hun activiteiten 
zelfstandig hebben voortgezet na het ter ziele gaan van het harmonie orkest. Een hechte, veelzijdige groep 
met veel mogelijkheden maar we wilden nog meer. En dat kon gelukkig, door instroom van talentvolle 
enthousiaste leden (een proces dat heel gelukkig tot op de dag van vandaag gestaag verloopt) werd onze 
bezetting uitgebreider en de mogelijkheden groter. Dit heeft geleid tot mooie resultaten, zodanig zelfs dat 
we vanwege uitpuiling onze prijzenkast hebben afgebroken en de trofeeën hebben verdeeld. Volgens Bouw 

en Woning Toezicht was het niet meer verantwoord die verzameling aan een muur te laten hangen….. 
 
Een resultaat bereik je niet zomaar, Je hebt een idee, daar 
moet je over praten (aan de bar), een ander vult het aan, de 
volgende heeft een mening, je probeert iets, het lukt niet en je 

begint opnieuw. Dan kom je er achter dat er zonder wrijving 

geen glans is en zo zijn tot ieders genoegen de mooiste, 
schitterende creaties van de Buntstekers ontstaan. In deze 
processen hadden de leden van het eerste uur graag ‘een 
vinger in de pap’ en waren we soms standvastig, loyaal, 
vasthoudend en een tikkeltje onbuigzaam. Mooie woorden voor 
‘eigenwijs’. Iemand zal in dit verband een keer gezegd hebben 
dat deze mooie woorden ook passend zijn voor de 

eigenschappen van het hout van een eikenboom. In aanvang 
niet persé een compliment dus als je als lid vanaf het eerste 
uur ‘unne èèkenhoutuh’ werd genoemd. Daar is vervolgens een 
hele mooie draai aan gegeven: Bij het jubileum van het 20 
jarig bestaan ontvingen Jos, Andre, Piet, Peter, John en Joost 
een onderscheiding vervaardigd van massief eikenhout die op 
de revers van hun colbert werd gespeld. Vanaf dat 

momentwaren zij daardoor èèkehoutuhspelddraogers. 
 

Zo das mooi, de negatieve lading was er vanaf maar de titel 
èèkehoutuh bleef bestaan. Natuurlijk wilden wij benadrukken 
dat binnen de vereniging iedereen gelijkwaardig hoort te zijn 
en hebben daarom bij de jubileumviering van het 25 jarig 

bestaan een onderscheiding uitgereikt aan iedereen die lid is 
geworden na 01 november 1978. Deze onderscheiding was de Ebbenhoutentoetsmetzilverknopspeld. 
Vervaardigd van de zwarte toetsen van het klavier van een piano. Iedereen trots en gelukkig, niet in de 
gaten hebbend dat de eigenschappen van Ebbenhout de overtreffende trap zijn van de eigenschappen van 
een Eik. En nu weer zoveel jaren later zijn we nog met vijf leden van het eerste uur. Links en rechts doemen 
er wat grijstinten op, hebben we wat minder haar, en worden sommige bewegingen wat strammer.  
 

Maar zodra we ons instrument ter hand nemen is er weer diezelfde chemie, de drive, de flow die er vanaf 
het eerste uur altijd was: Als een diesel , niet te stoppen, je moet wel mee doen, wordt gedragen in het 
orkest. Drie trompetten en twee trommels, we blijven met trots ons best doen een bijdrage te leveren aan 
de basis van een geweldige vereniging, een schitterend kwalitatief goed orkest.  

 

 
Als je daarvoor Andre, Piet, Peter, John of Joost 

‘unne èèkehoutuh’ wilt noemen dan mag dat. 
 
Het is voortaan een eretitel, waarvoor dank! 
 
Joost vromans 
 

 
  



 

Jubileumreis 
Binnenkort is het zover. Eind oktober, om precies te zijn op de 28e, de exacte datum van oprichting. Dan 
luiden De Buntstekers het jubileumjaar in met het gebruikelijke weekendje weg. Wat we gaan doen en waar 
naartoe is volgens traditie geheim. Deze keer zal de opzet wel geheel anders zijn dan we de afgelopen 
jubileumjaren gewend waren. Alles wordt duurder, enorme inflatie en we willen ook nog aan het milieu 

denken. Niet meer een dure bus, maar dan wel met eigen vervoer, want ons motto is nog altijd: ‘We willen 
wel terug naar de natuur, maar niet te voet…’. 
 
We zijn ervan overtuigd dat het weer iets moois gaat worden…………… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Agenda 
 

 
 

 
 

 

De Buntstekers wensen iedereen een 
prettige en zonnige vakantie.  

We hopen iedereen weer gezond en wel te 

ontmoeten in ons jubileumjaar. 
 

Tot dan……..! 
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