
 

  
 
 

Nieuws van het bestuur 
 
Het lopende seizoen zit er weer op. We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op een drukke periode 
met als hoogtepunt natuurlijk de Theatershow, vorig jaar september. Deze zal ons in positieve zin overal 
blijven achtervolgen. Daar mogen we trots op zijn. 
 

Maar we hebben naast de Theatershow ook nog andere muzikale dingen gedaan. Natuurlijk waren we weer 
te beluisteren in Kruikenstad tijdens de karnavalsdagen. Ook diverse Tonpraot-avonden hebben we weer 
muzikaal ondersteund. Opnieuw veel succes als Pietenband en bij de Tilburg Ten Miles. Noem maar op. Ook 
het komend jaar zijn we weer volop te beluisteren, zelfs een Moezelreis staat weer op het programma. En 
wat gedacht van onze deelname aan de Rabo Clubsupport. Een nieuwe uitdaging die ons vast weer wat zal 
brengen. 
 

Namens De Buntstekers willen we u alvast een fijne vakantie toewensen en we kijken er naar uit om u het 
komend seizoen weer ergens te mogen begroeten. 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier toe.  
 
Het Bestuur 

 
 
 

Rabo Clubsupport 
Dit jaar willen De Buntstekers mee gaan doen aan de Rabo Clubsupport. Als coöperatieve bank geeft de 
Rabobank ieder jaar een deel van het resultaat terug aan clubs en verenigingen. Daarnaast wordt kennis en 
een groot netwerk ingezet om clubs en verenigingen toekomstbestendiger te maken. Wij, De Buntstekers 
met een Raborekening, mogen hier ook aan deelnemen. 

 
Elk jaar organiseert de bank de Rabo ClubSupport Stemcampagne waarmee clubs en verenigingen een 
financieel steuntje in de rug wordt geven. Leden van de Rabobank bepalen welke clubs en verenigingen 
financieel worden ondersteunt. Hoe meer stemmen, des te meer geld voor De Buntstekers.  
 
De inschrijving is inmiddels voltooid, de campagne 
wordt zo snel mogelijk ingeregeld. Vanaf 1 september 

kan iedereen met een Raborekening stemmen. We 
zullen u hier tijdig van op de hoogte brengen om zoveel 
mogelijk stemmen te verkrijgen. Wordt vervolgd………. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bent u benieuwd? Kijk eens op Rabo ClubSupport - Rabobank 
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Rubriek: maak kennis met een Buntsteker 
 

Mijn naam is:  Corina Donkers 
Leeftijd:   55 

Burgerlijke staat:  Gehuwd 

Woonplaats:   Sprang-Capelle 

Buntsteker sinds:  2022 

Instrument:   Trombone 
 
 

Vrienden van De Buntstekers 
 
Ik zal me eerst eventjes voorstellen: 
 
Ik ben Corina Donkers-Treffers en geboren op 5 maart 1970 in Sprang-Capelle. Op m’n 10e ben ik begonnen 
met muziek maken bij Sirena waar ik bugel speelde. Na wat problemen ben ik daar gestopt. In de tussentijd 
had ik verkering gekregen met Leon Donkers, jullie wel bekend als onze basblazer, en ging ik leren 

trommelen bij St. Crispijn in Waalwijk waar hij toen de grote trom sloeg. Na een half jaartje bleek wel dat 
trommelen niets voor mij was. Omdat Leon toen ook al lid was van Marijke ben ik een aantal keren gaan 
kijken en heb besloten om in 1985 lid te worden van deze vereniging. 
 
Mijn muziekcarrière bij “Marijke” was begonnen. Eerst trompet zowel 2e als 1e wat me goed afging. Door 
omstandigheden moest ik overschakelen naar een andere instrument en dat werd een bariton. Maar omdat 

de trompet voor mij HET instrument was en ik mijn ei niet kwijt kon op de bariton ging ik in de tussentijd 
verder zoeken naar een instrument wat dan wel gevoelsmatig bij mij zou passen. Omdat ik saxofoon altijd 
al een leuk instrument had gevonden ging ik dat proberen. Er werd een oude sax uit de kast gehaald en ik 
ging thuis aan de gang om dit onder de knie te krijgen en warempel het lukte nog ook. Ik blij, maar wat 
bleek, bij Marijke en de blaaskapel de Kayschijters (waar ik toen ook lid van was) hadden ze geen behoefte 
aan saxofoons, dus ging ik maar weer verder met mijn zoektocht. Deze keer was de keus gevallen op een 
schuiftrombone. De Kayschijters hadden nog wel een oude schuif op zolder liggen dus werd die uit het stof 

gehaald en kon ik weer opnieuw beginnen. Boeken gehaald en de volgende thuisstudie ging van start. Na 
wat oefenen had ik het foefje door. De oude schuif had alleen 1 nadeel en dat was dat er een knik in zat 
waardoor ik bij het schuiven extra kracht moest zetten, wat me bij het spelen op een goede schuif bijna m’n 

tanden heeft gekost. Hierdoor maar besloten om zelf een nieuwe schuif te kopen. Binnen een mum van tijd 
stond ik te schuiven op het podium tijdens optredens van de Kayschijters. In verband met de bezetting van 
Marijke heeft het nog wel een tijdje geduurd voor ik hier m’n schuifkunsten mocht vertonen. Eenmaal schuif 
spelend wilde ik niets liever, al vond ik het wel fijn om zo nu en dan weer eens trompet te spelen (tja, oude 

liefde roest niet). Zoals iedereen wel weet is het bij schuiftrombone gebleven en doe ik het met veel plezier. 
 
Naast muziekvereniging Marijke ben ik, samen met Leon, ongeveer 13 jaar lid geweest van Show- and 
Marchingband Cornu Copiae voor het serieuze werk. Daarnaast hebben we altijd voor de afwisseling en 
het plezier ons vertier gezocht bij blaaskapellen. Blaaskapel de Kakkofonen in Breda waarmee we het hele 
jaar door optredens verzorgden en wat heel gezellig was. Toen deze kapel stopte hebben we Géf Hard 

opgericht en werd ik gebombardeerd tot voorzitter en muzikaal leider. Na 5 jaar veel meegemaakt te hebben 
kwam hier helaas een einde aan. Vervolgens zijn we lid geworden van feestkapel Noggus en hebben we ook 
daar een mooie tijd mee mogen maken. Door stilstand en Corona is daar helaas een einde gekomen. Na 
heel wat jaren in Breda en omgeving rond te struinen zijn we nu in Tilburg bij De Buntstekers terecht 
gekomen. Heel iets anders maar we hebben het goed naar ons zin. We hopen dit nog lang vol te kunnen 
houden want muziek maken kun je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig en wat is er dan mooier om 

dat ook nog te kunnen doen met plezier onderling. 

 
Nou, dat was het dan wel zo’n beetje….. 
 
Groetjes Corina 

 

Ik geef de pen door aan Rutger van Pas. 
 
 

  



 

Wijnfeesten 
Omdat de afgelopen 2 jaar geheel in het teken stonden van het 45-jarig jubileum is de jaarlijkse Moezelreis 
er helemaal bij ingeschoten. Maar dit jaar wordt er weer richting de Moezel gereden om daar zoals vanouds 
weer onze muzikale klanken, onder het genot van een wijntje, te kunnen laten horen. 
 

Dit jaar wordt de reis wat anders aangepakt. In samenwerking met Club Hoegèère liften wij mee met hun 
Moezelreis naar de wijnfeesten op 19 t/m 21 september a.s. 
 
Met een gezelschap van maar liefst 90 personen staat het Augustushotel in Bernkastel voor ons ter 
beschikking. Dat betekent dat we helaas geen eigen gezelschap mee kunnen nemen, wat sommige van u 
wel gewend zijn. Voor De Buntstekers zal het een nieuwe ervaring zijn om zo met een doorgewinterde 
organisatie van deze Moezelreis te kunnen genieten. 

 

 
 
Tijdens deze Moezelreis brengen we onder andere een bezoek aan Bernkastel, Brauneberg, Beilstein, 
Cochem en een aantal locaties in de buurt van deze dorpen. Dus mocht u toch in de buurt zijn, we zullen u 

van harte welkom heten. 
 

 

  



 

De Grôtste Zot 
Dat De Buntstekers één Grôtste Zot hebben, dat weet iedereen; onze ere-voorzitter Peter Tuerlings. Maar 
wist je ook dat De Buntstekers nog meer zotten heeft. In deze rubriek gaan we op zoek naar de verborgen 
zotten die De Buntstekers zo speciaal maken…….. 
 

Over alter ego’s gesproken. Deze zot hoort zeker in het rijtje thuis. Vermaard om zijn vertolking van Pippi 
Langkous en Bob Marley. Maar ook Sneeuwwitje past bij hem. Of Freddy Aguilar. Wat gedacht van Madam 
Butterfly of Ons Trees. Maria Dolores Pradeira? En als dat nog niet genoeg is wil hij ook nog wel de biecht 
bij u afnemen…….  
 
 

 
 

 
 
Wie presenteert zich in de volgende editie van De Grôtste Zot? 
 
 
  



 

Aspirant Limonadejepper 
Stel dat onze muzikanten vroeger ook als kind mee hadden gedaan met de 
Limonadejeppers. Dan zouden ze er ook een stuk jonger en beter uit hebben 
gezien dan nu het geval is. Maar hoe dan? 
 

Rara, welke Buntsteker zou zo vroeger een goede Aspirant Limonadejepper 
zijn geweest…………? Wilde van jongs af aan graag paardrijden, maar het 
aantal keer werd bepaald door het aantal kwartjes uit de portemonnee. Dan 
maar wat anders gedaan. Als kind altijd buiten aan het spelen, dus dan 
maar met de ‘Muziek mee’. Zo gezegd, zo gedaan. Keuze uit een mondstuk 
of toch maar trommelstokjes…..? Wie herkent deze Buntsteker? 
 

 
 
 
 

 
Agenda 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muziekvereniging De Buntstekers www.buntstekers.nl info@buntstekers.nl 
Dunantstraat 30  06 – 42 30 74 02 

http://www.buntstekers.nl/
mailto:info@buntstekers.nl

