
 

 
 
 

Nieuws van het bestuur 
Zo aan het einde van het jaar kunnen we weer terugkijken op een mooi seizoen waarbij we onze muzikale 
klanken hebben laten horen. In het begin van het jaar is er toegewerkt naar de Carnavalsdagen met het 
ondersteunen van Tonpraot-avonden en enkele voorfeesten. En dan natuurlijk niet te vergeten het 
Carnavalsfeest en een aantal optredens zoals bij een burendag, op de Tilburgse Kermis en tijdens de Tilburg 
Ten Miles. Ook om niet te vergeten weer een reis naar de Moezel samen met onze vrienden van Club 

Hoegèère. En dan dit jaar weer eindigend als Pietenband en met enkele Kerstoptredens. Kortom weer een 
jaar met veel plezier waarbij we dan ook menig Vriend van De Buntstekers hebben kunnen ontmoeten. 
 
Ook hebben we dit jaar meegedaan aan de Rabo Clubsuppport 
actie. We willen alle mensen bedanken die een stem hebben 
uitgebracht op De Buntstekers. Hierdoor hebben wij weer een mooi 
bedrag gekregen van de Rabobank wat kan worden besteed aan 

bladmuziek of andere zaken die nodig zijn om onze vereniging 
draaiende te houden. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Het bestuur van De Buntstekers wil iedereen die bij De Buntstekers betrokken is, of die onze vereniging een 

warm hart toedraagt, fijne feestdagen en een voorspoedig, maar vooral een gezond 2026 toewensen. 
 
Het Bestuur 
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Rubriek: maak kennis met ………… 
 

Mijn naam is:  De Kerstman 

Leeftijd:   Heel oud 

Burgerlijke staat:  Gehuwd met mevrouw Claus 
Woonplaats:   Noordpool 
Instrument:   Bel 
 

 
Vrienden van de Buntstekers, 
 
Ik ben de Kerstman.  
 
Ik vind mijn oorsprong in Sint-Nicolaas van Myra, een christelijke 
bisschop die leefde in de 4e eeuw (ca. 270–343) in Myra, een stad in 

het huidige Turkije. Deze Nicolaas stond bekend om zijn vrijgevigheid 
en zorg voor armen en kinderen. Volgens legendes gaf hij ’s nachts 

in het geheim geld aan behoeftige gezinnen, wat de basis vormde 
voor het idee van het anoniem geven van cadeaus.  
 
In de 17e en 18e eeuw namen Nederlandse kolonisten in Noord-Amerika het Sinterklaas-verhaal mee, waar 
ik “Santa Claus” werd genoemd (afgeleid van Sinterklaas).  

In 1930 kreeg een Amerikaanse tekenaar de opdracht van Coca-Cola een serie advertenties te ontwerpen 
voor de aanstaande kerstperiode. De reclamecampagnes, met name die van in de jaren dertig, droegen bij 
tot het huidige uiterlijk en de grote bekendheid van mij. 
 
In deze hoedanigheid verschijn ik ook elke jaar weer eind december om overal sfeer en beleving te 
verspreiden. Niet alleen breng ik cadeautjes bij de kindjes, maar ook volwassenen kan ik erg blij maken. 

Heel erg bekend zijn ook alle liedjes die te horen zijn wanneer ik weer in het land ben. Overal zijn deze dan 
te horen waarbij De Buntstekers mij dan muzikaal ondersteunen of een braderie of een kerstmarkt. Ik hoop 
dat De Buntstekers nog in lengte der dagen mij hierbij kunnen en willen ondersteunen. 
 

De Kerstman. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

Hulppieten 
Tijdens de intocht van Sinterklaas in Goirle op zondag 16 december zijn ook De Buntstekers weer van de 
partij geweest. Geheel onherkenbaar maar toch prominent aanwezig werden diverse Sinterklaasliedjes als 
vanouds weer gespeeld wat weer blije toehoorders opleverde. En het waren niet alleen de kinderen……. 
Alles in Goirle weer prima geregeld, lekker weer en een hele fijne sfeer. Daar willen we wel voor gaan….. 

 

                                                           De enige echte Pieten… 
 

 

 

 

  



 

Aspirant Limonadejepper 
Stel dat onze muzikanten vroeger ook als kind mee hadden gedaan 
met de Limonadejeppers. Dan zouden ze er ook een stuk jonger en 
beter uit hebben gezien dan nu het geval is. Maar hoe dan? 
 

Rara, welke Buntsteker zou zo vroeger een goede Aspirant 
Limonadejepper zijn geweest…………? Van alle markten thuis. Ook 
muzikaal. Diverse instrumenten bespeelt, maar uiteindelijk toch 
maar één voorkeur. Loopt graag voorop, maar voelt zich achteraan 
ook prima. Het mooiste hoeft niet altijd goed te zijn, maar het goede 
zit hem wel in de mooiste. Weet overal wel raad op, vooral als 
iedereen het zelf ook wel weet. Maar niets is wat het lijkt….Rara, wie 

is deze Buntsteker? 
 
 

Oliebollenactie 
Zijn uw oude oliebollen aan vervanging toe? Dan bieden de Buntstekers u hier de kans om deze tijdig te 

vernieuwen. Zelfs nog voor het einde van het jaar! U kunt ze nog bestellen voor 28 december a.s.  
Meer informatie over deze service kunt u hier vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
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